ﬁ? Nieuwstflits - Carnaval 2025 staat voor de deur!!
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De eerste maand van 2025 zit erop en het carnavalsgedruis dendert door. Onder leiding van Prins Bas
de 1° en Adjudant Jimmy zijn de HeiknuUters alweer volledig ondergedompeld in het carnavalsfeest.

11 januari zijn we met een grote groep Knuuters op bezoek geweest bij Cv. De Zotskappen in Arnhem.
Een bijzondere gezellige avond die ons in een opperbeste stemming bracht voor een week later; onze
eigen Pronkzitting.

Headline tijdens de Pronkzitting was natuurlijk zoals altijd de bekendmaking van de Ridder in de Orde
van de Rhedense Leeuw. Dit jaar veel die eer aan Alex Meerdink. Voor vele Rhedenaren een bekend
gezicht, logisch ook als je weet wat hij allemaal voor het dorp gedaan heeft. Zijn inzet op veel
verschillende gebieden is ontzettend belangrijk en daarom is het natuurlijk dik verdiend dat hij deze
prachtige onderscheiding in ontvangst heeft mogen nemen.

Verder kunnen we terugkijken op een ontzettend drukke en feestelijke Pronkzitting. Liefst zes
gastverenigingen waren op bezoek en een optreden van Marvin de Geest maakte het feest helemaal
compleet.

Zaterdag 22 februari wordt Alex Meerdink officieel tot Ridder geslagen op het Meester B. van
Leeuwenplein om 15.30u. Ben jij er ook bij?




De maand februari belooft een drukke te worden. Waar we het eerste weekend nog ‘vrij’ zijn is de
agenda daarna behoorlijk vol. 8 februari staat de Polonaise Marathon op het programma waarbij we
zoveel mogelijk geld in proberen te zamelen voor de Cliniclowns. Daar staat natuurlijk een prestatie
tegenover, namelijk 12 uur lang polonaise lopen! Wil je meedoen of doneren?

Kijk op www.polonaise.cvdeheiknuuters.nl voor meer informatie!

Naast dit mooie evenement hebben we natuurlijk nog veel meer. Het kindercarnaval, het Rheejes
Vermaeck, de sleuteloverdracht en de kinderdisco is zomaar een greep uit alle evenementen. Wil je
niks missen, of meer informatie? Check de website; www.cvdeheiknuuters.nl

Kaartverkoop in volle gang

De kaartverkoop voor het grote carnaval is ondertussen in volle gang. De kaarten zijn digitaal te
verkrijgen via onze website en ook dit jaar belooft het weer een feest te worden wat je niet wilt missen.
Het Kieltjesbal op zaterdagavond met medewerking van de topband ‘De Heeren van’ is vaak snel
uitverkocht, dus wees er snel bij! Het Knutterbal op zondagavond heeft dit jaar net wat extra’s ten
opzichte van voorgaande jaren en ook de alom bekende ‘Duitse Avond’ heeft een kleine metamorfose
ondergaan. Zo gaat deze avond vanaf dit jaar verder onder de naam ‘Tiroler Apres Ski’ avond wat
natuurlijk meer mogelijkheden geeft wat betreft kleding, muziek, versiering en sfeer. Kortom, deze
dolle dagen wil je niet missen!


http://www.polonaise.cvdeheiknuuters.nl/
http://www.cvdeheiknuuters.nl/

De carnavalsoptocht, een waar spektakel!

Vele van jullie zullen het nieuws ongetwijfeld meegekregen hebben. Zowel in Velp als in Dieren zal er
geen carnavalsoptocht meer zijn. Natuurlijk een gemis voor deze dorpen en ook voor ons een reden
om niet stil te zitten maar juist nog meer energie en tijd in de optocht te steken. De commissie is al het
gehele jaar druk met de organisatie en het ziet er naar uit dat de optocht dit jaar groter en langer zal
zijn danin een hele lange tijd!

Nieuwe groepen hebben zich al aangemeld en ook vele bekende gezichten doen weer mee. Groot en
klein, met wagen en lopend, met eigen muziek en zonder, niks is te gek! En weet je wat het
allermooiste is? Aanmelden kan nog altijd! Voordat de optocht begint is er al groot feest op het
Meester B. van Leeuwenplein en is er veel te doen. De jury zal uiteraard met streng oog controleren,
het Rheejes Vleesbreudje is er weer voor een lekkere lunch (of ontbijt natuurlijk) Clown Frasko is erbij
voor de kids en natuurlijk is er muziek!

De prijsuitreiking zal dit jaar in de zaal plaatsvinden, rond de klok van 16.30u. Wil je meer informatie
over de optocht, de route, of wil je je aanmelden? Check https://cvdeheiknuuters.nl/optocht/ voor
meer info!

Nog meer in de stemming komen?

We kunnen ons voorstellen dat je met al deze evenementen die eraan komen niet meer kan wachten.
Heel eerlijk gezegd, wij ook niet hoor! Gelukkig is er gelegenheid zat om alvast in de stemming te
komen, want elke donderdagavond is het clubavond in ons clubgebouw wat altijd beregezellig is. Eerst
even klussen, vergaderen, versieren of gewoon lekker bijkletsen, daarna onder het genot van een
hapje en drankje alvast heerlijk in de carnavalsstemming komen. Zien we jou ook een keertje?

Carnavalsvereniging

"De Heiknuuters"
Rheden

Bezoek onze website voor meer informatie:

WWW.CVDEHEIKNUUTERS.NL
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