
Nieuwsflits Cv. De Heiknüüters  - Knallend het nieuwe jaar in. 
 

 
 
De feestdagen liggen weer achter ons en de dolle dagen komen steeds dichterbij. Maar rustig afwachten tot het 

zover is, is natuurlijk niet des Knüüters. Zo hebben we al weer verschillende evenementen gehad en staat er nog 

genoeg op het boordevolle programma.  

Het nieuwe jaar werd afgetrapt met de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Een altijd gezellige avond waar men onder het 

genot van een hapje en drankje elkaar het beste kan wensen voor het nieuwe jaar. Daarnaast zijn verschillende 

afvaardigingen van het bestuur van de vereniging op bezoek geweest bij andere nieuwjaarrecepties van onder 

andere het Rhedens Fanfare Corps en de gemeente Rheden.  

Zaterdag 13 januari was de eerste officiële avond van het jaar, de Pronkzitting. Zoals gebruikelijk werd hier bekend 

gemaakt wie de nieuwe Ridder in de Orde van de Rhedense leeuw is en was er de aankondiging dat dhr. Jan Jansen 

vanaf heden de Ridderslag voor zijn rekening neemt en officieel is benoemd tot Commandeur in de Orde van de 

Rhedense Leeuw.  

De 41ste Ridder is Maryon Snelder. Al jarenlang zet zij zich belangeloos in voor de Rhedense gemeenschap en deze eer 

die haar ten deel is gevallen is dus niet meer dan terecht.  

 

Een dag later stond er een uittreden naar de Achterhoek op het programma. Een kleine delegatie is samen met Prins 

Alfred de 1e en Prinses Carla op pad gegaan naar Cv. De Vossenjagers. Een bijzonder gezellig avond met een 

fantastisch programma.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vanaf nu gaat we met volle vaart en een volle agenda richting het grote carnaval. Beginnend met een uittreden naar 

Duitsland, naar KAG Ossenberg, een uittreden naar Cv. De Dwarsliggers in Eerbeek en natuurlijk ons eigen Rheejes 

Vermaeck. Allemaal evenementen waar door iedereen en met name ons mooie Prinsenpaar reikhalzend naar uit 

wordt gekeken.  

Maar we zijn niet alleen maar druk met feesten, hossen en polonaise lopen. Zo zijn er ook verschillende nieuwe 

initiatieven op poten gezet. Eén daarvan is ‘Rheden kleurt geel, blauw en rood!’. Om tijdens de dolle dagen nog meer 

carnaval uit te stralen hebben bewoners van het Knüütergat de mogelijkheid om een versierpakket te bestellen om 

zo een gevel van de woning extra carnavalesk te versieren. De bestellingen stromen al binnen en wil je ook alsnog 

een bekend bestellen is dat natuurlijk geen probleem. Via onderstaande flyer vind je hierover meer informatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast is ook de kaartverkoop voor de dolle dagen weer van start gegaan. Anders dan andere jaren is dat we dit 

jaar geen papieren tickets meer verkopen, maar alleen digitaal de kaarten te bestellen zijn. Overzichtelijker, 

makkelijker en bovenal minder papier afval en dus duurzamer. Heb je nog geen tickets, ga dan gauw naar 

https://cvdeheiknuuters.nl/kaartverkoop/ en bestel je kaarten, want het loopt al behoorlijk storm! 

Om alle voorbereidingen voor het grote feest op tijd af te krijgen zijn we natuurlijk erg druk. Daarom zijn we niet 

alleen op donderdagavond, tijdens de vaste clubavond, in het clubgebouw te vinden, maar ook weer elke zaterdag 

vanaf 09.00u worden de handjes uit de mouwen gestoken om alles af te krijgen. Uiteraard is alle hulp hierbij welkom 

en hopen we dat iedereen zich vrij voelt om eens langs te komen. Wellicht om te helpen, anders om even gezellig bij 

te kletsen. De deur van het Kwetternest staat open!       
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